
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

Mei 2026 

  

Moge de vrede van Christus in je hart zijn en 
moge het woord van Christus overvloedig in je 
wonen zodat je alles doet in woorden en 
daden in de naam van de Heer. 



3

4 Signaal

 5 Vieringen

 6 Bijbelleesrooster
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Uit de
Kerkenraadskamer

  8 Kerkelijk Bureau

   9 Omzien naar elkaar

 10 Diaconie

  11 Financiële rubriek 

  12 Commissies

  15 Jeugd

  16 Wie, wat, waar 

Voorkant: foto van Jaap de Wit
Op 29 maart jl. deed Annet de Mos belijdenis.
Zij kreeg daarna de zegen opgelegd door
ds. Rianne Bogerd-Looijen.
 

Jaargang 15, nummer 4

Redactie:
Ied van Baren
Marcella Grob
Han Langeveld

    Wil Langeveld

Diverse belangrijke data in mei 2026
Geniet u ook van al die pinksterbloemen die al heel 
vroeg, sinds medio maart, te zien zijn langs de kant 
van de weg? Dit naast alles in de natuur dat nu groeit 
en bloeit? En wat de denken van het gezegde: in mei 
leggen alle vogels een ei behalve …. .

Deze maand valt Pinksteren op 24 en 25 mei. We 
vieren dan de uitstorting van de Heilige Geest, wat 
wordt gezien als de geboorte van de kerk. Het 
markeert het einde van de paastijd, precies 50 dagen 
na Pasen. Dit is 10 dagen na 14 mei Hemelvaart, de 
christelijke feestdag, precies 40 dagen na Pasen, 
waarop herdacht wordt dat Jezus Christus opsteeg 
naar God in de hemel.

Maar eerst zal aan het begin van deze maand
4 en 5 mei gevierd gaan worden. Ieder jaar kiest het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema dat 
inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te 
verbinden en om de historische gebeurtenissen in 
verband te brengen met de actualiteit. Dit jaar is het 
‘De geschiedenis leren begrijpen’. Dan wordt 
stilgestaan bij de littekens die de Tweede 
Wereldoorlog heeft achtergelaten bij ooggetuigen en 
hun (klein)kinderen. Dat gebeurt via het vertellen van 
persoonlijke verhalen, maar ook door het grotere, 
complexe geschiedverhaal te behandelen. Om de 
geschiedenis en doorwerking van de oorlog zo goed 
mogelijk te kunnen doorgronden is het nodig om te 
reflecteren op die fundamentele vragen die ook nu 
nog aan de orde van de dag zijn: hoe werken 
mechanismen van uitsluiting en haat? En wat kunnen 
de controles en evenwichten (checks and balances) 
van de democratische rechtsstaat daarin betekenen?

Ondanks deze woelige wereld wensen wij iedereen in 
deze indrukwekkende bloeimaand mei toch alle goeds 
en veel inspiratie toe.

Namens de redactie,
Marcella en Ied

Kopij inleveren voor het juni-nummer 
uiterlijk woensdag 13 mei 2026.
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
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Signaal: Waar kijk je naar?
Als ik buiten ben of in de auto zit, kan ik er ontzettend van genieten om naar de lucht te kijken. Het allermooist is 
wat mij betreft niet een strak blauwe lucht, maar een lucht met hier en daar wat wolken. Het liefst natuurlijk wel 
wit en niet grijs. Terwijl ik zo kijk naar het voorbijgaande wolkendek, grijp ik mijn kans heerlijk weg te dromen, te 
denken en te genieten. Als kind is het vaak een leuk spelletje om te kijken welke verschillende vormen en figuren 
allemaal te ontdekken zijn. Of je stelt je voor hoe zacht het zou zijn om te kunnen liggen op zo’n wolk. Op een 
gegeven moment leer je heel ontnuchterend dat je eigenlijk gewoon aan het kijken bent naar een verzameling 
waterdruppels, die op een gegeven moment ook weer naar beneden zullen vallen.

Direct na de hemelvaart van Jezus, staan de leerlingen ook naar de lucht te staren (lees maar in Handelingen 1). 
Maar ze kijken niet vol ontspanning en genot naar de mooie wolken te turen. Ze kijken juist naar wat ze niet meer 
zien. Door een wolk is hen het zicht op Jezus juist ontnomen. Dan verschijnen er twee figuren in witte kleding. Iets 
soortgelijks lezen we ook bij het lege graf. Ze stellen de vraag: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te 
kijken?” en daarna geven ze uitleg over Jezus’ hemelvaart. 

Vooral die vraag bleef bij me hangen. Waarom staan jullie zo naar boven te kijken? Als we proberen die vraag naar 
onze tijd vertalen, komen er allerlei gedachten bij me op. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen waar je naar kijkt. 
Waar richt je je aandacht op? Er zijn genoeg dingen proberen onze aandacht zo lang mogelijk vast te houden 
(vooral sociale media worden zo gemaakt dat je zo lang mogelijk blijft kijken). Vind je daar je hoop?

Of, andere gedachte, naar welke leiders kijken wij op? En met welke verwachtingen? Afgelopen week nog 
presenteerde Trump zich nog als een soort Jezus-figuur. Onder andere met stralend licht en wolken op de 
achtergrond. Terecht kreeg hij daar veel kritiek op.

Nog een gedachte: de leerlingen zagen de Zoon van God heel dichtbij, maar daarna was hij ver weg en dichtbij 
tegelijk (door de Heilige Geest). Waar kunnen wij iets van God zien in onze wereld? Openen we daar dan ook onze 
ogen voor? Kijken we op die plekken?

Mooi, al die gedachten en vragen. Maar vertelt dat verhaal van Hemelvaart ons ook waar we zouden moeten 
kijken? Het verhaal wijst vooruit naar Pinksteren. Naar de Heilige Geest die er is om ons te wijzen op Jezus, om ons 
kracht te geven nu wij Christus’ werk voortzetten. En het verhaal wijst de leerlingen opnieuw op de opdracht die 
ze van Jezus hebben gekregen. Niet alleen afwachtend naar boven kijken, maar ook aan de slag.

En dat tijdverspillende wolkengetuur van mij? Waarom doe ik dat? Misschien wel omdat het mijmeren me helpt 
me daarna weer te focussen op God en mijn opdracht in het leven. En soms misschien ook wel gewoon omdat het 
kinderlijk en vrij voelt.

Rianne Bogerd-Looijen
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Vieringen mei 2026

Zondag 3 mei: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: mw. S. Klercq-Hofstra
Ouderling van dienst: Dita Aleman  
1e collecte: Algemeen kerkwerk
2e collecte: PGO / Plaatselijk Jeugdwerk
Er is peuteroppas, kinderkerk en tienerdienst

Zondag 10 mei: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: ds. C. van Dorp, Laren
Ouderling van dienst: Nico de Groot 
1e collecte: Algemeen kerkwerk
2e collecte: PGO / PGO_ Plus
Er is peuteroppas en kinderkerk

Donderdag 14 mei: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: ds. Rianne Bogerd-Looijen
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter
1e collecte: Algemeen kerkwerk
2e collecte: Diaconie
Bijzonderheid: Hemelvaartsdag

Zondag 17 mei: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: ds. P. Vliegenthart, Utrecht
Ouderling van dienst: Arie Hoogendijk
1e collecte: Algemeen kerkwerk
2e collecte:                      PKN / Missionair werk 
                                          Nederland – Jongeren en
                                          geloof online verbinden
Er is peuteroppas en kinderkerk

Zondag 24 mei: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten
Ouderling van dienst: Nellie Brandhorst  
1e collecte: Algemeen kerkwerk
2e collecte:                       KiA/Zending – Cuba –
                                           Gaarkeukens met hulp van 
                                           jongeren
Er is peuteroppas en kinderkerk
Bijzonderheid:                 Pinksteren

Zondag 31 mei: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: ds. Rianne Bogerd-Looijen
Ouderling van dienst: Karin de Goeij
1e collecte: Algemeen kerkwerk
2e collecte: Diaconie
Er is peuteroppas en kinderkerk

Overige vieringen:
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk:
6 mei 19.15 uur Louis Oosterom
13 mei 19.15 uur Arnold Klever
20 mei 19.15 uur nog niet bekend
29 mei 19.30 uur Taizé viering in RKK

Weeksluiting Wulverhorst:
1 mei  15.00 uur pastor Huub Spaan 
8 mei 19.00 uur ds. Roelof de Koning Gans
15 mei  19.00 uur pastor Huub Spaan 
22 mei  19.00 uur ds. Rianne Bogerd-Looijen
29 mei 19.00 uur ds. J.J. van den End

Tevens is een ieder uitgenodigd om na de vieringen deze maand mei op alle zondagen, inclusief donderdag 
Hemelvaartsdag, elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee/limonade in zaal 1.

Meiklokjes zijn kleine geluksbrengers
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Mei 2026        Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap

vrijdag 1 mei Jesaja 45:14-19
zaterdag 2 mei Jesaja 45:20-25
zondag 3 mei Pasen V Hebreeën 8:1-6
maandag 4 mei Hebreeën 8:7-13
dinsdag 5 mei Hebreeën 9:1-14
woensdag 6 mei Hebreeën 9:15-28
donderdag 7 mei Psalm 39
vrijdag 8 mei 1 Petrus 2:11-17
zaterdag 9 mei 1 Petrus 2:18-25
zondag 10 mei Pasen VI 1 Petrus 3:1-12
maandag 11 mei 1 Petrus 3:13-22
dinsdag 12 mei Hebreeën 10:1-10
woensdag 13 mei Hebreeën 10:11-18
donderdag 14 mei Hemelvaart Hebreeën 10:19-25
vrijdag 15 mei Hebreeën 10:26-39
zaterdag 16 mei 1 Petrus 4:1-11
zondag 17 mei Pasen VII 1 Petrus 4:12-19
maandag 18 mei 1 Petrus 5:1-14
dinsdag 19 mei Psalm 47
woensdag 20 mei Hebreeën 11:1-12
donderdag 21 mei Hebreeën 11:13-22
vrijdag 22 mei Hebreeën 11:23-40
zaterdag 23 mei Hebreeën 12:1-13
zondag 24 mei Pinksteren Hebreeën 12:14-29
maandag 25 mei Hebreeën 13:1-16
dinsdag 26 mei Hebreeën 13:17-24
woensdag 27 mei Exodus 31:18–32:14
donderdag 28 mei Exodus 32:15-24
vrijdag 29 mei Exodus 32:25-35
zaterdag 30 mei Exodus 33:1-11

zondag 31 mei Trinitatis Exodus 33:12-23

 
  Pinksterbloemen
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Impressie vanuit de Kleine Kerkenraadsvergadering 1-4-2026
*Het jaarthema van de PKN (voor het nieuwe kerkelijk 
jaar) is: ‘Beweeg mee, kerkzijn in het krachtenveld van 
Christus’. We zullen met elkaar nadenken hoe we hier 
aandacht aan kunnen geven in de verschillende 
commissies.
*In kleine kring werd avondmaal gevierd en dit werd 
door de deelnemers zeer gewaardeerd. Er wordt 
nagedacht over een vervolg. 
*De koffieochtenden op de vrijdagochtend worden goed 
bezocht; als proef worden deze voorlopig tweewekelijks 
georganiseerd. Iedereen is welkom!
*De diaconie kondigt alvast aan dat ze een goede 
doelenmarkt gaan organiseren op 26 september, 
startzaterdag van het nieuwe seizoen. Nadere 
berichtgeving volgt.
*Er zijn momenteel vacatures in de kerkenraad en er 
zullen een aantal leden aftreden per januari; we hebben 
nagedacht over de te volgen procedures van afgelopen 
tijd die niet altijd soepel liepen. De afstemming en 
stroomlijning kan beter. Er wordt ook nagedacht over 
kleinere en afgebakende taken, zodat ook ‘jongeren’ 
met baan en gezin een passende bijdrage kunnen 
leveren. 
*De kerkenraad denkt na over de inhoud voor de 
jaarlijkse gemeentevergadering. Het thema ‘Omzien 
naar elkaar’ zal centraal staan. Het blijkt echter niet 
mogelijk om een datum in mei of juni te vinden, 
waardoor we de gemeentevergadering in het najaar 
zullen houden.

De volledige notulen zijn op verzoek ter inzage en u bent 
ook altijd welkom om een vergadering bij te wonen,
Cisca Zwiep
scriba@protgemoudewater.nl

Onderstaand het gedicht waarmee Leo de vergadering 
sloot:

Een gedicht over zachtheid: Zachtheid wens ik je
Dit gedicht van Irene van der Meulen, ritueel-en 
rouwbegeleider, is een uitnodiging om met een milde 
blik naar jezelf en anderen te kijken. 

zachtheid wens ik je
een zachte blik op jezelf
zachte grond voor als je valt
zachte moed om kwetsbaar te zijn
zachte troost bij verdriet
zachte ogen naar de ander
zachte kracht wens ik je
om door te zetten en op te staan
om de kracht in jezelf te verrijken
met de kracht van de ander
om te blijven zoeken naar vrede
in onszelf en in de wereld

veerkracht en vrede
wens ik jou 
en iedereen

(www. Petrus.protestantsekerk.nl)

Volgende bijeenkomsten:
agendacommissie: 20 april 2026
kerkenraad: 6 mei 2026

  
   Meidoorn
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Kerkelijk bureau van 18 maart t/m 13 april 2026

Wie worden er in mei 2026, 80 jaar en ouder:
7 mei, mevr. E.F. Verseveld-Teeuw, Van der Griendstraat 9, 3421EC Oudewater
7 mei, dhr. B. de Wit, Hekendorperweg 32 A, 3421VL Oudewater
8 mei, mevr. J.G. Slager-Blonk, Rodezand 9, 3421BA Oudewater
10 mei, dhr. J.A.G. de Wit, Lange Burchwal 57, 3421SJ Oudewater
12 mei, mevr. H. van Gijs-Luten, G.R. van Kinschotstraat 49, 3421TP Oudewater
15 mei, dhr. A. Verweij, Oost-IJsselkade 25, 3421CP Oudewater

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Overleden:
Mevr. J.M. Mourik-Haring, Diemerbroek 38, 3464HS Papekop
Dhr. A. Koster, Prins Bernhardstraat 2 app. 102, 3421JD Oudewater

Wijziging kerkelijke staat van dooplid naar belijdend lid:
Mevr. A.W. de Mos, Waardsedijk 72, 3425TH Snelrewaard

Verhuisd binnen gemeente:
Dhr. G.M. Graveland van Prinses Margrietstraat 63 , 3421HD Oudewater naar Prins Bernhardstraat 2, 3421JD 
Oudewater
Mevr. L.E.J. Groot van Molenstraat 13, 3421CL Oudewater naar Leeuweringerstraat 18 A, 3421AC Oudewater

Verhuisd buiten gemeente:
Mevr. M. Ansink van Vliet 35, 3421CH Oudewater naar Berberisstraat 3, 2771ZL Boskoop

NB
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl

Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden.

 

  Pioenrozen
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Pastoraat: Bidden en het goede doen
De maand mei is (ook) de maand van herdenken en 
vieren. Eerst gaan de vlaggen halfstok en zijn we stil. 
Daarna gaan de vlaggen volop uit om de vrijheid te 
vieren. Het lijkt wel of dit ieder jaar schrijnender en 
urgenter voelt. Het is en blijft zoeken naar woorden 
voor het leed. Voor het leed van toen, maar dat wordt 
ook gekleurd door het leed van nu. Het blijft zoeken 
naar woorden van houvast en richting. Wat kan ik 
doen? Ik ging daarvoor op zoek bij Dietrich Bonhoeffer. 
Hij schrijft dat we na moeten blijven denken over de 
grote woorden van het geloof. Woorden als verzoening 
en verlossing, kruis en opstanding, de Heilige Geest en 
leven in Christus. Bonhoeffer weet ook dat dat in zijn 
tijd van leven een te grote taak is voor de kerk. Wat 
kan dan nog wel? Hij schrijft: “Ons christenzijn zal in 
deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en 
onder de mensen het goede doen.” Teruggebracht tot 
de kern: bidden en het goede doen. En, daarna, als het 
kan ook het noodzakelijke denkwerk over woorden van 
levensbelang en levenskracht. 

 

Bij deze afbeelding: van Merrill Miller “De geest rust
als een duif”. Een ontwerp voor een glas-in-loodraam
met symbolen voor de Heilige Geest.

Omzien naar elkaar
Afgelopen maand zijn er twee gemeenteleden 
overleden.
Op 27 maart is mw Annemarie Mourik overleden. Al 
enige tijd was zij ziek, een moeilijke periode waarin ook 
haar man Theo, lichamelijke problemen had. 
Annemarie mocht 77 jaar worden.
Geheel onverwacht overleed op 29 maart hr Arie 
Koster, op de leeftijd van 88 jaar. Arie woonde nog niet 
heel lang samen met zijn vrouw in de Wulverhorst. Net 
nu zij een beetje gewend waren, gebeurt dit.
Heel veel sterkte voor allen die een geliefde moeten 
missen.

Met Atie van Drie gaat het goed, de pijn in haar heup is 
gelukkig bijna weg. Atie en Wout zijn dankbaar voor al 
het meeleven dat zij kregen.
Coby Boerefijn is heel erg geschrokken. Zij werd 
getroffen door een herseninfarct. Inmiddels is zij 
gelukkig hard aan haar herstel aan het werk. Zij hoopt 
vrijdag 17 april weer thuis te komen. 
Sijke Boulogne is geopereerd aan staar van beide ogen. 
Ingrijpende gebeurtenis omdat haar man Gerard in die 
periode niet door haar verzorgd kon worden. Hij kon 
gelukkig logeren in de Wulverhorst.
De heer Jaap Rietveld kwam gelukkig weer thuis, na 
revalidatie in Weddesteyn.
Helaas weer heel wat namen te noemen. Allemaal 
mensen binnen onze gemeente die hopelijk het gevoel 
hebben deel uit te maken van een warme 
belangstellende gemeente.
Daarbij willen we zeker ook denken aan alle mensen 
wiens naam we niet noemden. We bidden en denken 
aan iedereen die problemen ervaren, als het jezelf of je 
gezin betreft is dat altijd heel pittig. Vooral het 
wachten op behandelingen ,therapie, uitslagen, kan als 
heel heftig ervaren worden. Laten we erop mogen 
vertrouwen dat ook zij weer een toekomstbeeld 
krijgen.
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)

        Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen
        hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl).

➢ Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door.
➢ Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door.
➢ Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?
Wij vernemen het graag van u!

       Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!!
    Jannie Hoogenboom tel: 06-51814727       en       Dita Aleman tel: 06-42053254

Van de diaconie
Op 1 april heeft er om 11.00 uur een Avondmaalsviering plaatsgevonden in de Wulverhorst. Rianne ging hierin 
voor en Elsbeth begeleidde de zang op de dwarsfluit. De aanwezigen volgen de kerkdiensten normaal gesproken 
via kerktv op zondag, maar geven aan de onderlinge verbondenheid te missen. Deze ochtend waren er 9 mensen 
aanwezig. Na afloop van de dienst hebben zij gezamenlijk koffie en thee gedronken met iets lekkers erbij. De 
aanwezigen spraken de wens uit om dit vaker te laten plaatsvinden.

De diaconie organiseert dit jaar op zaterdag 26 september een Goede Doelenmarkt in de PGO-kerk. De plannen 
voor deze dag zijn nog in ontwikkeling. Bent u betrokken bij een goed doel en wilt u hier aandacht aan geven 
tijdens de markt, dan kunt u contact opnemen met de diaconie via: diaconie@protgemoudewater.nl. Noteert u 
deze datum alvast in uw agenda?
Voor deze gezellige en waardevolle dag is de diaconie ook op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk om te helpen 
bij de voorbereiding of op de dag zelf? Dan kunt u zich aanmelden via bovenstaand e-mailadres.

Het ontmoetingskoffertje is inmiddels op reis gegaan. Tijdens de dienst van 5 april werd de koffer overhandigd aan 
Hans en Gerda van Zijl.

Hartelijke groet van de diaconie.

      Een veld vol klaprozen en korenbloemen
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Solidariteitskas 2026
Graag vragen wij uw aandacht voor de Solidariteitskas.  

Wat is de Solidariteitskas? 
PKN-gemeenten hebben al jaren de gezamenlijke afspraak 
om een bedrag per belijdend lid af te dragen aan de 
landelijke Solidariteitskas. Dit is een landelijk fonds waar 
kerken een beroep op kunnen doen als de eigen financiële 
middelen niet toereikend zijn.

Bijvoorbeeld als iets van waarde kan worden opgezet in 
een nieuwbouwwijk of als ergens vernieuwende ideeën 
zijn maar nog even geen middelen. Ook doven- en 
studentenpastoraat kunnen hieruit putten.

Het bedrag per lid is voor 2026 verhoogd van € 5,-- naar
€ 7,50 per belijdend lid. Een verhoging van 50%! Voor 
onze PGO betekent dat in 2026 een rekening van circa
€ 2.800,-- (2025: ca €1.850,--)

Advies aan de plaatselijke kerken is om in dit verband een 
bijdrage van € 12,50 te vragen aan gemeenteleden van
21 jaar of ouder. Als ieder daaraan meedoet, solidair is, 
dan is er per saldo geen sprake van een last maar juist van 
een mooie opsteker en een welkome stimulans. Hierbij 
dus een vriendelijk verzoek om € 12,50 per persoon bij
te dragen, of zo veel als u kunt missen voor deze 
landelijke actie.

Mogen we op u/jou rekenen?

Bij voorbaat hartelijk dank, 
met vriendelijke groet, 
Elsbeth Barnard en Hans Joosse

Opbrengst collectes e.d. maart 2026

dag Doel
maart 2026

Bedrag 
€

1 1e Dabar dienst: door drones  55,50
getroffen kerk in Odessa
Oekraïne (digitale opbrengst)

8 1e Algemeen kerkwerk 179,80
2e PGO/BLoemencommissie 187,95

15 1e Algemeen kerkwerk 234,10
2e KiA Binnenlands Diaconaat 227,11
- Nederland – omzien naar
gevangenen

22 1e Algemeen kerkwerk 148,60
2e PGO/Plaatselijk jeugdwerk 169,50

29 1e Algemeen kerkwerk 171,85
2e Diaconie 261,85
koffiedrinken maart 2026

1 Zalencentrum 57,25
8 Zalencentrum 61,80

15 Zalencentrum 73,90
22 Zalencentrum 45,25
29 Liturgiecommissie 50,75

Hieronder vindt u de mogelijkheden om giften aan 
diverse commissies, koffiepotje, VVB en 
collectebonnen te geven.

U kunt collectes geven:
- in de collectezak tijdens de dienst
- via de Ontmoetingskerk-app
- via het rekeningnummer van de PGO, graag vóór het 
einde van elke maand bij collectes vermelden voor 
welke datum(s) of maand én voor welke collecte(s) 
(1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag 
bestemd is.

Geven aan commissies / doelen:
- via de PGO-website ‘digitaal loket’ aanklikken en ga 
naar ‘doelen en acties’
- via het rekeningnummer van de PGO met de 
vermelding om welke commissie het gaat.
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De bijdrage aan het koffiepotje kan:
- via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code 
op het koffiepotje, die staat aan de uitgang van zaal 1
- via de Ontmoetingskerk-app.

Het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 
2026 en uw registratienummer (indien bekend) of uw 
naam en postcode huisnummer’ kan via het 
rekeningnummer van de PGO.

Het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel) 
kan:
- via de PGO-website: zie menu via de rechterkolom 
helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling 
plaatsen en 
 

 vervolgens direct via iDeal betalen
- via rekeningnummer van de PGO dan met de 
mededeling ‘collectebonnen’.

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse 
Gemeente te Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 
ten name van PGO te Oudewater.

Hans Joosse en Elsbeth Barnard 
(VVB en Solidariteitskas),
Ied van Baren (collectes) en 
Peter Schippers (overige zaken)

Toelichting ZWO/KiA  op Pinkstercollecte van 24 mei 2026

Collecte bestemd voor ‘Gaarkeukens in Cuba met hulp 
van jongeren’ 
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en 
elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven 
eenzaam in schrijnende omstandigheden.

Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 
bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa 
rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand. 
Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal 
centrum op.

Cubanen komen hier samen voor liturgische 
cursussen, maar kijken ook om naar mensen in nood 
om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep 
vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de 
meest kwetsbaren iedere week een voedzame warme 
maaltijd en bieden gezelschap. Mensen kunnen er 
iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van 
hoop en persoonlijke aandacht die het zware leven 
van Cubanen verlicht. 

Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk 
van Kerk in Actie in Cuba en andere 
zendingsprojecten. Help je mee? Geef in de collecte of 
maak je gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Cuba, zending. 

Lees meer op: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooste
r/collecte-kerk-in-actie-2026-zending-pinksteren-
cuba/ 

Help je mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Bedankt!
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Commissie expositie zaal 1
Exposities in zaal 1
Al heel lang kunt u genieten van wisselende exposities 
in zaal 1 van het Zalencentrum. Jarenlang heeft Ria 
Griffioen dit gecoördineerd. In goed overleg neemt een 
commissie haar taak over. Ria is officieel bedankt voor 
haar jarenlange inzet en heeft een (lekkere) attentie 
ontvangen.

Om meer variatie te brengen in de exposities is 
gekozen voor een nieuwe opzet. Het plan is om drie 
keer per jaar te wisselen van expositie en te gaan 
werken met thema’s. De kunstwerken zijn dan van 
allerlei verschillende gemeenteleden en niet zoals 
voorheen van 1 of 2 exposanten. Ook willen we niet 
alleen “hangende kunstwerken” maar ook 
voorwerpen/kunstwerken die tentoongesteld kunnen 
worden in een vitrinekast of ergens neergezet kunnen 
worden. De creaties moeten gemaakt zijn door 
gemeenteleden jong en oud en alles wat daar tussen 
zit. We laten ons graag verrassen door alle creatieve 
uitingen in onze gemeente!

In juni willen we starten met de eerste expositie met 
het thema bloemen. Heeft u een schilderij, een 
borduurwerk, een legokunstwerk of een andere creatie 
met bloemen? En kunt u dit 3 a 4 maanden missen 
voor de expositie in de kerk? Stuur dan een foto van 
het kunstwerk op de mail met daarbij de afmetingen, 
dan kunnen wij beoordelen of we het kunnen 
gebruiken voor de expositie.

Hierbij de “spelregels” op een rijtje:
➢ het onderwerp is bloemen
➢ het is gemaakt door een gemeentelid
➢ u/jij kunt het kunstwerk 3 a 4 maanden missen
➢ ook kinderen kunnen meedoen, heel graag 

zelfs!
➢ u/jij stuurt een foto van het kunstwerk dat u 

aan zou willen melden naar 
expositie@protgemoudewater.nl onder 
vermelding van de afmetingen van het 
kunstwerk

➢ de commissie beoordeelt welke kunstwerken 
passen binnen de expositie om er een mooi 
geheel van te kunnen maken en te voorkomen 
dat het een rommeltje wordt. 

We zijn super nieuwsgierig naar jullie inbreng! En 
natuurlijk zijn suggesties voor nieuwe thema’s welkom. 
De commissie expositie zaal 1:
Dita Aleman, Elsbeth Barnard en Mieke Schippers.

PGO_Plus
Boekbespreking o.l.v. ds. Rianne Bogerd:
‘Leren geloven met Bonhoeffer’ door Gerard Dekker 
(uitgeverij Meinema). Data: 27 mei, 1 juni, 15 juni,
29 juni (de laatste datum onder voorbehoud). 
Aanvang 20.00 uur in zaal 3 van het Zalencentrum.
Een bevestiging van uw deelname aan de 
boekbespreking wordt op prijs gesteld. U kunt uw 
deelname bevestigen via het emailadres 
pgo_plus@protgemoudewater.nl of telefonisch via
het nummer 06-53417358 (Han Langeveld).

Helaas is het boek thans uitsluitend nog tweedehands 
verkrijgbaar. Mocht u besluiten om aan de 
boekbespreking deel te gaan nemen, dan raden we u 
aan om het boek -tweedehands- aan te schaffen via 
Bol.com of via boekwinkeltjes.nl. 
https://www.boekwinkeltjes.nl/s/?
q=leren+geloven+met+Bonhoeffer&t=1&n=1&from=he
ader).

Maandag 11 mei, Lezing door prof. dr. A.W. (Arie) 
Zwiep over ‘De Hemelvaart van Jezus’.
Aanvang 20.00 uur, Zalencentrum zaal 1.

Opgevaren ten hemel? Hemelvaart tussen mythe en 
werkelijkheid!
 
In een tijd waarin de wetenschap het grote publiek 
duizelingwekkende feiten en statistieken over de 
oneindigheid van het heelal voorschotelt, maakt het 
Bijbelse hemelvaartverhaal op de doorsnee-lezer al 
snel een hopeloos naïeve indruk: alsof de hemel zich 
slechts één etage boven de (platte!) aarde bevindt en 
je er zo met een wolk naar toe zou kunnen reizen. Het 
wordt er niet beter op wanneer we ontdekken dat er in 
de wereld van toen talloze andere hemelvaarts-
verhalen de ronde deden die verdacht veel lijken op 
wat er in het Nieuwe Testament over Jezus verteld 
wordt. Moet de conclusie dus zijn dat het om een 
achterhaalde geloofsvoorstelling gaat die we het beste 
zo snel mogelijk achter ons moet laten? Kunnen we er 
op deze manier tweeduizend jaar later nog wel mee uit 
de voeten? Wat zegt het Nieuwe Testament er wel en 
niet over?

Arie Zwiep, Vrije Universiteit Amsterdam
PGO Oudewater, 11 mei 2026
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Werkgroep Kerk en Israël

“Vergeten is ballingschap, 
gedenken is verlossing”
(Baal Sjem Tov)

Ook over dit mooie voorjaar valt de schaduw van het 
herdenken van de 2e WO, dat zeker geldt voor de 
ouderen onder ons. Sommigen denken aan de 
verwoestingen van Rotterdam, Middelburg, Arnhem 
etc. Anderen aan de verschrikkingen van de 
concentratiekampen en Jappenkampen. Ook in 
Oudewater is veel gebeurd. De monumenten aan de 
Waardsedijk herinneren ons eraan. Tijdens de Joodse 
wandeling stonden we er bij stil.

In februari 2014 legde Gunther Demnig drie 
Stolpersteine of struikelstenen in de Korte Havenstraat 
10 ter herinnering aan de drie Joodse inwoners van 
Oudewater die daar hebben gewoond. Een korte versie 
van het verhaal van de familie Vos breng ik hierbij in 
herinnering. Mét het gedenken van deze familie 
gedenken we ál die andere mensen!

In de Korte Havenstraat nr. 10 woonden in 1942 
Emanuel Vos 74 jaar, zijn vrouw Jeannette Vos – Weyel
67 jaar en hun pleegdochter Sara Klijnkramer 23 jaar In 
de winkel van Vos werd van alles verkocht, o.a. 
serviesgoed, knotten sajet (breigaren). De heer Vos 
bestelde bij boer Baars in Papekop kaas waaraan 
speciaal stremsel werd toegevoegd waardoor het 
kosjer werd.
Op sabbat, staken de buren vaak het gas en het licht 
aan voor de familie Vos. Saartje Klijnkramer was een 

kleine, lieve jonge vrouw. Als kind ging ze naar de 
Openbare lagere school. 
De familie Vos hoorden dat ze zouden worden 
opgehaald om afgevoerd te worden. Helaas zijn ze niet 
ondergedoken. Aangeboden hulp werd geweigerd. 
Waarom? Dachten ze dat ze naar een werkkamp 
gingen? Ze moesten immers een koffer inpakken 
waarvan de inhoud moest voldoen aan de instructies 
van de Duitsers! Of had men in september 1942 nog 
geen idee van wat hen te wachten stond?
De machinerie van Auschwitz was nog niet zo lang in 
bedrijf. Veel mensen in Europa wisten niet wat er 
gaande was en konden het zich niet voorstellen. De 
fam. Vos heeft spullen in bewaring gegeven aan de 
buren: linnengoed, een prachtig visservies, sieraden 
e.d.. Na de oorlog hebben de buren alles teruggegeven 
aan Leo Vos, de enige zoon die terugkwam na de 
oorlog. Hij verscheen in 1946 in het uniform van het 
Canadese leger. De inboedel van het huis is 
vermoedelijk gevorderd door de Duitsers. Het gezin 
werd in september tussen de middag opgehaald. 
Buurkinderen mochten niet kijken van de ouders. Er is 
een oploop ontstaan rond de markt. Slager Strik heeft 
met een mes gezwaaid; de familie is in een optocht 
voorbij gekomen en door de Nederlandse politie 
afgevoerd. Het werd doodstil in de straat.
Op 21 oktober zijn ze in Westerbork aangekomen, op 
22 oktober zijn ze in de trein gezet en op 26 oktober 
zijn ze vermoord in Auschwitz.
Hun zoon Philip is op 31 maart 1944 in Midden Europa 
omgekomen. Zijn vrouw Reina met haar twee jonge 
kinderen zijn vermoord in Auschwitz.
Leo Vos heeft de oorlog overleefd en schreef kort na 
de oorlog de boeken: Het Fluitje en Cocktail Gollandski-
Ruski, uitgegeven bij V.A. Kramers te Rijswijk

Sippy Klercq

PS: Excursie 2026 zaterdag 13 juni.
We bezoeken Nijkerk. Reserveer de datum!!

=============================================

Antwoorden Hemelvaart-kruiswoordpuzzel 
die te vinden is op pagina 17
Horizontaal: 2. tien 6. Johannes 7. ogen 8. een 
10. macht 11. Here 12. dopen 13. wit 14. zegenen 
15. Lucas 16. trooster 17. afscheid 
Verticaal: 1. vrouwen 2. twee 3. Hemelvaart 
4. Handelingen 5. rechterhand 9. Filippus
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Afsluiting club
Afgelopen maandag 31 maart hebben we onze laatste 
clubavond gehad. Ouders, opa´s en oma´s waren ook welkom. 
We speelden verschillende spellen waarbij de volwassenen en 
kinderen tegen elkaar streden. 
Het was nek aan nek, maar uiteindelijk hadden de ouders met
1 punt verschil gewonnen. 
Wat hebben we het afgelopen jaar leuke dingen met elkaar
gedaan, met als hoogtepunt een avond bowlen in januari.

 

Matthijs, Luca, Merel, Evy en Rachel waren voor het 
laatst. Zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare 
school. 
Hopelijk zien we de andere kinderen en ook veel nieuwe 
kinderen, na de zomervakantie weer bij het nieuwe 
clubseizoen!

Namens de clubleidsters, Karolien Boere en Corine de Wit 
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E-mail adressen 
 administratie@protgemoudewater.nl
 cvk@protgemoudewater.nl
 diaconie@protgemoudewater.nl
 jeugdwerk@protgemoudewater.nl
 kerkbureau@protgemoudewater.nl
 kerkenisrael@protgemoudewater.nl
 nieuwsbrief@protgemoudewater.nl
 ontmoeting@protgemoudewater.nl
 ontmoetingkerk-app@protgemoudewater.nl
 pcp@protgemoudewater.nl
 penningmeester@protgemoudewater.nl
 pgo_plus@protgemoudewater.nl
 scriba@protgemoudewater.nl
 vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl
 webmaster@protgemoudewater.nl
 zalencentrum@protgemoudewater.nl
 zwo-kia@protgemoudewater.nl
 Exposities: expositie@protgemoudewater.nl

PGO-website:
www.protgemoudewater.nl

Predikant:
Predikant: ds. Rianne Bogerd-Looijen
Mail: riannebogerd@protgemoudewater.nl
Telefoonnummer: 06-49075736
Mijn werkdagen zijn:
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
Een mailtje of appje mag altijd!
Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen 
tussen 9.00-17.30 uur

Zalencentrum:
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur 
zalen en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk, 
tel.: 06-44553010 of e-mail: 
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op 
de PGO website: www.protgemoudewater.nl 
rubriek Zalencentrum.

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillig bedrag. Als richtlijn adviseren wij € 15,00 
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 
aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO-website. 
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 
adres - op een  zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast dank voor uw bijdrage!

Onze eigen Ontmoetingskerk app!
Ben jij er al onderdeel van? 

Je kunt door middel van het scannen van de QR-code de app downloaden. 
Ook kun je de Ontmoetingskerk app via computer of laptop gebruiken.
Mocht je hulp nodig hebben bij het installeren of bij het gebruik van de app, 
vraag dan iemand die de app al in gebruik heeft, spreek één van de leden 
van de beheergroep van de app aan (Ko, Arjan, Robert-Jan, Carla) of stuur een 
e-mail naar ontmoetingskerk-
app@protgemoudewater.nl
Wij willen je graag helpen!

De app is er voor en
door leden van de PGO!
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Hemelvaart-kruiswoordpuzzel
Horizontaal:
2    Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren?
6    Hoe heet de discipel die ook bij het kruis stond?
7    De discipelen houden hun …… naar de hemel gericht.
8    In welk hoofdstuk lees je dat Jezus naar de hemel is gegaan? Handelingen …
10  Jezus zegt:Mij is gegeven alle … in de hemel en op aarde.
11  Jezus is Heer, daarom noemen we Hem … Jezus
12  Johannes de Doper doopte met water, Jezus wil je  ….. met de Heilige Geest.
13  Welke kleur hebben de kleren van de mannen die opeens verschijnen?
14  Wat doet Jezus vlak voordat Hij naar de hemel gaat?
15  Wie schrijft het verhaal van hemelvaart in het Bijbelboek Handelingen?
16  Ander woord voor Heilige Geest.
17  Wat doet Jezus als Hij met Zijn vrienden op de olijfberg staat? Hij neemt ……...

Verticaal:
1 Wie zijn ook in de bovenzaal in Jeruzalem aanwezig om te bidden?
2 Hoeveel engelen verschijnen er bij de discipelen?
3 Hoe noem je het alsJezus naar de hemel gaat?
4 In welk Bijbelboek lees je over de hemelvaart van Jezus?
5 Jezus is opgenomen in de hemel en Hij heeft zich gezet aan de ….. van God.
9 Naam van een discipel.

bijbelidee.nl

Ga voor de antwoorden naar pagina 14
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Vogels in de lente
In de lente zingen vogels het hoogste lied

De mus, de merel en nog heel veel meer

Het is fijn er naar te luisteren, steeds weer

Ik verwonder mij er altijd over en geniet.

Samen vormen ze een geweldig koor

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is

Voor mij is het een ware belevenis

De vogelzang, de hele dag maar door.

Ik zie ze nestelen in de hoge bomen

Ook in de struiken en in de heggen

Waar ze straks hun eitjes gaan leggen

Waaruit dan jonge vogeltjes komen.

In de lente komt alles weer tot nieuw leven

De bloemen en planten groeien en bloeien

Elk jaar weer blijft het mij bijzonder boeien

Dank Heer, voor al het moois ons gegeven.

door Fedde Nicolai






